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Beste leden, beste vrienden, 
 
Met wat geduld komt het goed, de derde poging zal de juiste zijn! Het bezoek aan Duitstalig België 
ter herdenking van de aansluiting van de Oostkantons bij België, 100 jaar geleden, is eindelijk 
gepland op donderdag 21 oktober. 
 
Het programma van Dr. Jean-Pierre Nyssen, laureaat van de prijs A. de Merode in 2008, blijft 
boeiender en exclusiever dan ooit. Daar de dagen al korter zijn in oktober zullen we iets vroeger 
starten om de klaarte maximum te benutten. Een volledige dag zal ter opfrissing van ons geheugen of 
ter kennismaking met dit minder bekende luik van onze geschiedenis zeker niet te ruim bemeten 
zijn! 
 
We zullen ons in het bijzonder buigen over de geschiedenis van het neutrale territorium van 
Moresnet. Dit gebied oefende steeds een grote aantrekkingskracht uit op de Europese naties door de 
aanwezigheid van zinkmijnen, in het bijzonder deze van “Altenberg”. Reeds bekend in Romeinse en 
Karolingische tijden, werd de mijn eerst door de Stad Aachen ontgonnen, en vanaf de 15de eeuw tot 
aan de Franse Revolutie achtereenvolgens door de Hertogen van Bourgondië en de Habsburgers. Na 
het Congres van Wenen in 1816 konden Pruisen en Nederland het niet eens worden over de 
toewijzing van Moresnet. Het kleine territorium (3ha) werd aanvankelijk verdeeld in 2 en vervolgens, 
bij de onafhankelijkheid van België, in 3 delen. Men spreekt ook van het Drielandenpunt: 3 
grenspalen werden naast elkaar gezet aan de Belgische, Duitse en Nederlandse grens. De uitbating 
van de mijn werd stopgezet in 1951. 
 
Maar laat ons terugblikken op het programma van 21 oktober. Daar het bezoek is uitgebreid tot het 
noorden van de Duitstalige Gemeenschap, is het aangewezen het parcours te verkennen per 
autobus. We vertrekken aan Brussel-Zuid (trein, parking-, taxigelegenheid) en voor wie dat wenst 
kunnen wij onderweg langs de E40 stoppen ter hoogte van Waremme (uitrit 29: Haspengouw, 
Limburg, Luik).  
We starten ons programma met een bezoek aan de meesterlijke keramiekcollectie van het 
pottenbakkersmuseum in het kasteel van Raeren.  
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Vervolgens rijden we naar Eupen voor de lunch in Kloster Heidberg. Het voormalige klooster van de 
Recollecten werd grondig gerestaureerd en doet nu dienst als congrescentrum.  
Daar zal Mevrouw Weykmans, minister van Cultuur, de erfgoedbeschermingspolitiek van de Duitse 
Gemeenschap toelichten en het namiddagprogramma inleiden met een uiteenzetting over 100 jaar 
“belgitude”.  
Mevrouw Els Herrebout, conservatrice van het Rijksarchief dat gehuisvest is in een gebouw van de 
Akense architect Mefferdatis (1677-1748), zal ons de documenten m.b.t. het Verdrag van Versailles 
en de grenswijzigingen tonen (voordracht in het NL).  
Achteraf zullen we het centrum van Eupen bezoeken o.l.v. professor Minke. 
 
Als afsluiter nodigt Dr Nyssen ons uit in Nispert voor een bezoek aan zijn huis en de kapel getekend 
door architect Couven (1701-1763).  
 
Hopend u enthousiast weer te zien, 
 
Met hartelijke groeten 
 
Louise van de Werve 
 
Praktische info, gedetailleerd programma 

 
9u: Afspraak aan Brussel-Zuid (uitrit Frankrijkstraat, parking bus) 
11u15: Het keramiek museum in Raeren te Plombières. 
13u: Lunch in « Kloster Heidberg » en om 14u geeft Mevrouw Weykmans, minister van Cultuur haar 
voordracht. 
15u: In het Rijksarchief zal Mevrouw Els Herrebout, conservatrice ons documenten tonen m.b.t. het 
Verdrag van Versailles (NL).  
16u: Bezoek aan het centrum van Eupen o.l.v. Prof. Minke  
17u: Bezoek aan het huis van Dr. Nyssen in Nispert en aan zijn kapel 
18u30: terugreis naar Brussel 

 
Wacht niet om u via mail of telefoon in te schrijven voor deze buitengewone uitstap. 
Prijs van de uitstap: 100€/persoon over te schrijven op rekening BE04 3100 0112 9431 van de HW. 
(Alles inbegrepen: reis met beveiligde bus, ingangsrechten en rondleidingen, lunch).  
 
Niet-leden zijn steeds welkom mits een bijdrage van 120€ /persoon. 
A.a.u.b.: louisevandewerve@historische-woonsteden.be of 02 644 5005 

Om de bijzondere sfeer van deze regio te beleven, die tot 2019 neutraal bleef, raden we u het boek 
Zink van David Van Reybrouck, te lezen. 
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